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Elke sjabbatmorgen 

9.00 - 9.45 uur 

 

Aanmelden voor de besloten Facebook en WhatsApp-groep: studiecentrumljg@gmail.com  

 

Lernen vóór de dienst 

 

Elke sjabbatmorgen kun je via ZOOM lernen 

over de parasja van de week, het Toragedeelte 

dat die sjabbat gelezen wordt in sjoel.  

Wij lezen, interpreteren en bediscussiëren de 

tekst, mede aan de hand van commentaren van 

rabbijnen en diverse andere geleerden. We leren 

van en met elkaar. Inspiratie voor iedereen!  

Aanmelden is niet nodig, voorkennis ook niet. De 

inlogcode staat wekelijks in de LJG Nieuwsbrief. 

Wij hebben door de week ook veelvuldig contact 

met elkaar in een WhatsApp-groep en een 

besloten Facebook groep.  

De Tora gaat zo veel meer voor je betekenen!   



Foto: Claudia Kamergorodski  

 

Cursusleider:  

Gilad Nezer 

Dinsdag 14 maart; 

21 maart.  

20.00 - 22.00 uur 

De cursus is gratis. Wel graag aanmelden op studiecentrumljg@gmail.com  

Chazan en gemeente:  

inkijk in verschillende 

tradities 
Ook zo overdonderd wanneer je een  

willekeurige sjoel binnenstapt hoe het samen-

spel plaatsvindt tussen chazan en gemeente? 

Maar hoe komt deze dialoog eigenlijk tot stand? 

Welke tradities en melodieën inspireren  

chazaniem? En hoe verschillend kan de respons 

zijn van de gemeenten? In dit tweeluik neemt 

Gilad Nezer (chazan van de LJG Amsterdam) 

ons mee op reis. Op de eerste avond zoomt hij 

in op de chazan en de tweede avond op de  

gemeente. Hij zal veel gebruik maken van  

geluidsfragmenten zodat we het samenspel ook 

echt kunnen beleven.   



 

 

 

Cursusleider:  

Michaël Bloemendal  

Dinsdag  

21 maart; 

& 28 maart. 

20.00 - 22.00 uur 

De cursus is gratis. Wel graag aanmelden op studiecentrumljg@gmail.com  

Dit jaar  

Pesach Uit Jeruzalem 

Talmoed Jeroeshalmi over seideravond 
 

 

Velen van ons hebben wel eens uit de Talmoed 

of Gemara gelernd, via online cursussen of bij 

ons Studiecentrum. Dit is echter bijna altijd de 

Babylonische en meest gezaghebbende versie, de 

Talmoed Bavli. Daarnaast bestaat er echter ook 

een Talmoed die zijn oorsprong heeft in Israël, 

de veel minder bestudeerde Talmoed Jeroesjalmi. 

In twee avonden maak je kennis met deze andere 

Talmoed aan de hand van de bespreking van de 

seder die wij met Pesach vieren. Je zult zien dat 

de Jeroesjalmi een paar opmerkelijke afwijkingen 

heeft van onze seder. Neem dus je Hagada mee. 

Zo kun je straks niet alleen Talmoed leren, maar 

heb je ook wat nieuws te vertellen op de  

seideravond!  



 

 

Cursusleider:  

Elma Groen  

Zondag  

26 maart 

10.00 - 12.00 uur 

LJG Amsterdam 

De cursus is gratis. Wel graag aanmelden op studiecentrumljg@gmail.com  

Nigoen,  

zingen vanuit je ziel. 
 

Een nigoen of niggun is een vorm van Joods 

(religieus) lied of deuntje gezongen door groepen. 

Het is vocale muziek, vaak met repetitieve  

geluiden zoals "Bim-Bim-Bam", "Lai-Lai-Lai", "Yai-

Yai-Yai" of "Ai-Ai-Ai" in plaats van formele  

teksten. Het woordeloze lied werd ervaren door 

Chassidische Joden als middel om de ziel tot God 

te verheffen. Bij Chassidische Joden ontstond 

door het zingen vanuit je ziel, vaak startend door 

één zanger (rabbijn of volger) spontane  

melodische improvisatie. Door de aanwezigen 

werd het lied daarna in koor herhaald. De samen-

zang kan als spiritueel ervaren worden, geeft  

blijdschap en plezier en leidt tot onderlinge 

verbinding. 

Wil jij ook ervaren hoe jij kunt zingen vanuit je 

ziel? En ervaren dat je daarvoor geen zangstem 

nodig hebt? Maar je wel kunt laten meevoeren op 

de aanwezige energie, waardoor al zingend de 

groepsmelodie ontstaat?  

Meld je dan aan voor deze workshop. 



 

 

 

 

 

Cursusleiders:  

Ruben Reisenstadt 

en Yardeen Roos  

Donderdag  

16 mei; 

23 & 30 mei. 

19.30 - 21.30 uur 

Aanmelden tot 12 mei op studiecentrumljg@gmail.com  

Met knikkende knieën: 

minhag  

LJG-Amsterdam 

 

Voel je je onzeker in sjoel, omdat je niet weet 

wat er gezegd of gezongen wordt en helemaal als 

het in Hebreeuws is? Heb je geen idee waar het 

om gaat in zo’n dienst en kom je daarom liever 

niet naar sjoel? Geen nood: deze cursus is op 

beginnersniveau, kennis van het Hebreeuws is 

niet noodzakelijk. We zullen de verschillende 

minhagiem (gewoonten) bespreken en oefenen: 

wanneer ga je staan, wanneer ‘knikken wij met de 

knieën’, wanneer zeggen wij amen, hoe werken 

alle mitswot (handelingen) tijdens de diensten? 

Een leuke en direct praktisch toepasbare cursus. 

Daarna zul je zeggen: “Nu kom ik elke week naar 

sjoel om mijn bijdrage te leveren. Hoe leuk is het 

om met andere Joden de eeuwenoude diensten 

bij te wonen”!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gespreksleiders:  

Naud van der Ven  

en Yoram Stein 

 

Zondag  

19 juni 

 

10.15 - 12.00 uur 

 

Tijdens Talmoed Tora. 

Aanmelden is niet nodig.  

Film en een Goed 

Gesprek 
 

 

Wij presenteren films, series of filmfragmenten 

die betrekking hebben op Joods leven en de 

Joodse traditie. Op basis van die films en wat zij 

bij ons losmaken gaan we met elkaar in gesprek 

over wat voor onszelf (en voor onze kinderen) 

mogelijk van betekenis is in de Joodse traditie.  

 

Doel is te boeien, te verdiepen, te delen en 

vooral te genieten. Vorige seizoenen konden we 

met z’n allen maar geen genoeg krijgen van de 

Israëlische TV-serie Srugim, dus daar gaan we 

weer mee door.  

 

Aanmelden is niet nodig, voorkennis ook niet. 

We leren van en met elkaar. Koffie en thee 

staan klaar in de bibliotheek. 

 

 



 

Cursusleider:  

Daniël Beaupain  

 

Dinsdag  

5 & 12 september. 

20.00 - 22.00 uur 

 

Aanmelden vóór 29 augustus bij studiecentrumljg@gmail.com  

De zeven vragen die je in 

de hemel worden gesteld 
Volgens Joodse traditie, o.m. in de Kabbalah, 

volgt er op ons leven in dit ondermaanse, een 

moment van toetsing, om te kijken of en in hoe-

verre we iets van ons leven hebben gemaakt, en 

of er eventueel een vervolg op moet komen. 

Hier is ook de leer over reïncarnaties op geba-

seerd. Volgens de Talmoed moeten we dan 

voor de hemelse rechtbank verantwoording af-

leggen en worden ons zes vragen gesteld. [TB 

Shabbat 31a] De chassidische traditie stelt een 

andere vraag. Ron Wolfson heeft ze alle zeven 

( 6+1) op een rijtje gezet en de volgorde iets 

logischer gemaakt. Afhankelijk van de uitslag van 

dit examen wordt bepaald welk traject je mag of 

moet afleggen. Vreemd genoeg wordt niet ge-

vraagd of je een kosjere huishouding hebt ge-

voerd, elke sjabbat naar sjoel bent geweest of 

altijd naar de rabbijnen hebt geluisterd. Welke 

vragen wel worden gesteld en met wat voor 

consequenties, deel ik graag in twee workshops. 

En ik doe wat suggesties hoe je je kunt voorbe-

reiden om dit examen met succes af te sluiten. 

mailto:studiecentrumljg@gmail.com


Feiten over Gaza 

De wereld waarin wij leven is op 7 oktober veranderd. 

De wrede aanval van de Hamas terroristen op Israël 

vervult ons met afschuw. Pas met kennis van de feiten 

en context kun je de discussie aan. Rafi Leeraar van 

het CIDI neemt ons mee in de geschiedenis van Gaza. 

Hoe zat het ook al weer in Gaza in 1948, in 1967, in 

2005, in 2007 en in de aanloop naar de situatie nu?  

LJG Amsterdam 

7 November 

20.00 - 22.00 uur 

Aanmelden op studiecentrumljg@gmail.com 



Cursusleider:  

Raffi Leeraar 

(CIDI)  

Dinsdag  

7 November 

20.00 - 22.00 uur 

De cursus is gratis. Wel graag aanmelden op studiecentrumljg@gmail.com  

Cursus ‘Hoe zat het ook 

al weer?’ 
De wrede aanval van de Hamas terroristen op Israël,  

50 jaar na het begin van de Jom Kipoeroorlog vervult 

ons met afschuw. Ook de gebeurtenissen in ons  

Nederland treffen ons diep in de ziel. De wereld waarin 

wij leven is op 7 oktober veranderd.  

Hoe treed je in dialoog? Hoe wapen je jezelf in  

discussies tegen het ‘ja, maar …’? 

Raffi Leeraar van het CIDI neemt ons mee in de  

geschiedenis van Gaza. Hoe zat het ook al weer in 1948, 

in 1967, in 2005, in 2007 en in de aanloop naar de  

situatie nu? Zonder kennis van de feiten en context kun 

je geen goed gesprek aangaan. Pas op basis van feiten 

kun je je een mening vormen.  



Cursusleider:  

Jaïr Stranders  

Donderdag  

23 November 

20.00 - 21.30 uur 

In sjoel en ook via 

ZOOM te volgen. 

De cursus is gratis. Aanmelden tot 19 november op studiecentrumljg@gmail.com  

Cursus ‘Hoe houd ik mij 

staande in discussies?’ 
 

‘In dialoog, in gesprek met de buitenwereld, 

hoe doe ik dat veilig, vreedzaam en in verbin-

ding?’ Dat vraag je je de laatste tijd, zeker na 7 

oktober, steeds meer af. Jaïr Stranders heeft er 

veel ervaring mee. Hoe je een twistgesprek 

weet te vermjden, hoe je de ander in zijn of 

haar waarde laat, terwijl je toch jouw eigen 

standpunt weet te verduidelijken. Hoe treed je 

in dialoog? Hoe breng je veilig tegenwicht in 

tegen het ‘ja, maar …’, waar je constant mee 

te maken hebt als het over Israël  gaat? 



 

 

 

 

 

 

 

Cursusleiders:  

Hansje Heller, 

Tamar Roos en Ilana 

Meijer-Mendels 

Dinsdag  

19 December 

20.00 - 21.30 uur 

De cursus is gratis. Aanmelden tot 15 december op studiecentrumljg@gmail.com  

’Hoe voel ik mij een  

beetje veilig in deze tijd?’ 
 

De schokkende gebeurtenissen op 7 oktober  

zullen nog jaren lang onderhuids een blijvende  

impact hebben op ons allen. Niet alleen zijn de 

beelden traumatisch, ons gevoel van veiligheid is 

wezenlijk veranderd, ook hier in Nederland.  

Krijg je ook dat gevoel van ‘Ja hoor, daar begint  

het weer’? Hoor jij ook ‘Niets geleerd van WO2,  

want nu doen ze het zelf’ of ‘Waarom moesten ze 

dat land van de Palestijnen afpakken?’ e.d.? Bang zijn 

is normaal in deze tijden. Moeten we vluchten of 

vechten? Hoe beteugel je je angst? Wat doe je met 

je woede? 

Wij, Hansje Heller, Tamar Roos en Ilana Meijer-

Mendels, werkzaam in de hulpverlening, gaan met 

jullie in gesprek over gevoelens als angst en  

onveiligheid en wat je er zelf aan kan doen of met 

z'n allen samen. 


