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‘Zingen in het Jiddisj is zingen met nesjomme’
(met de ziel)

Hejmisj Zain (je thuis voelen, thuis zijn) is een gemengd Jiddisj koor
met ongeveer 50 leden, Joods en niet-Joods, dat met veel
enthousiasme een repertoire brengt van Jiddisje en ook Hebreeuwse
liederen.

Onder de bezielende leiding van onze dirigent Jules Bart wordt elke
maandagavond met inzet gezongen en naar perfectie gestreefd.

Het is onze missie het Jiddisj zo levend mogelijk te houden door dat
op allerlei podia te zingen. Met muziek waarin de gein en de
weemoed doorklinkt die zo eigen is aan de Jiddisj/Joodse cultuur. Als
we iets daarvan kunnen delen met ons publiek, zijn we in onze opzet
geslaagd.

Zingen met nesjomme betekent: zingen met de ziel.

In de loop van ons bestaan hebben wij bij veel verschillende
gelegenheden opgetreden. Zo zijn wij regelmatig op korenfestivals te
horen, evenals bij herdenkingen.

Bij die gelegenheden zongen wij de Mauthausen Cyclus in een
speciaal voor ons koor gemaakte Jiddisje hertaling.

Ons jaarlijkse afsluitende concert in de Amstelkerk is inmiddels een
traditie geworden.

Hejmisj Zain repeteert op maandagavond van 20.00 — 22.00 uur in
Amsterdam-Zuid.

Enthousiaste zangers zijn altijd van harte welkom!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat:
tel. 035 — 6940618, of per e-mail info@hejmisjzain.nl
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